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İnsanlığın milenyuma girme heyecanı içinde olduğu yıllardı, Ankara'da bir okulda öğretmenlik yapıyordum. Okulum Kayaş semtinde Samsun yolunun sağ yamacında ekseri Çorum, Yozgat, Kırıkkale kökenli aileler ile Ankara'nın yakın ilçelerinden göçüp gelmiş kalender görünümlü insanların yaşadığı bir tür fakir fukara mahallesindeydi. 
Aileler genellikle kendilerine ait, çoğunluğu derme çatma baraka tipinde ya da tek katlı köy evi görünümündeki evlerinde otururlardı. Ve yine mahalle sakinleri genelde çok çocuklu, dar gelirli ve hep geçim sıkıntısı çeken ama buna mukabil gönül ve ruh 


zenginliğine sahip insanlardan oluşuyordu. 
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O yıllarda mahallede şimdilerde olduğu gibi apartman tipi binalar ve büyük marketler yoktu, hemen hemen her sokağında bir evin eklentisi şeklinde küçük bakkallar vardı. Mahallenin ve okulumun alt tarafında, Samsun yolundan başlayıp güney istikametine doğru alabildiğine uzanan bir vadi vardı. Bu vadi içinde halen asıl sahipleri tarafından korunan ve bakılan, her birinin bir köşesinde bağ evi olan birkaç tane meyve sebze bahçesi bulunuyordu. Vadi içinden güney istikametine doğru her mevsim cılız bir dere sessizce akar dururdu. Korunaklı bahçelerin dışında kalan genişçe arazide yer yer - vaktiyle kimler tarafından dikildiyse- çok sayıda epeyce yaşını bulmuş ceviz, kayısı, zerdali, badem, armut vişne, dut ve erik ağaçları vardı. 
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Her yıl baharın gelmesiyle birlikte vadi alabildiğine yeşillenir, ağaçlar rengârenk çiçek açar, az zaman sonra da dallarda meyveler belirginleşmeye başlardı. Nihayet okullar yaz tatiline girmeden epeyce bir zaman önce çağla ve can eriği başta olmak üzere bazı meyveler yenilebilecek kıvama gelirdi. Okulun bahçesinden kuşbakışı vadiyi ve vadiyi kuşatan bu güzelliği seyretmeye doyum olmazdı. Bir fırsat bulup öğrencilerle birlikte aşağı inmek için onlar kadar ben de can atardım. 
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Çok sık olmasa da zaman zaman “Gezi-gözlem-inceleme” gibi bir programla öğrencilerle birlikte vadiye inerdik. Yanımdan fazla uzaklaşmamaları kaydıyla öğrencilerin bir müddet serbest kalmalarına izin verdikten sonra kendim de çimler üzerine uzanır, vadiyi ve masmavi gökyüzünü seyre dalardım. Öğrenciler şarkı söylerler, şiirler okurlar ve çeşitli çocuk oyunları oynarlar, bazıları da yenilecek kıvama gelmiş çağla ve can eriği toplayıp getirirlerdi. Gün boyu baharı ve yeşil vadinin tadını çıkardıktan sonra yine şarkılar ve şiirler eşliğinde hep birlikte neşeli bir şekilde okula ve mahalleye dönerdik. 
Akşam kendi oturduğum semte ve evime dönünce sanki bir başka yöreden veya uzak bir köyden dönmüşçesine içimi bir kır havası, tatlı bir huzur ve esintili bir dinginlik kuşatırdı. 
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İkamet ettiğim semte uzak mesafede ve ulaşım imkânlarının kısıtlı olması gibi nedenlerle zorlandığım anlar olsa da bu mahalleyi, okulumu ve öğrencilerimi seviyordum. Uzun sayılabilecek bir süre bu okulda görev yaptım, mahalle sakinleriyle ve öğrenci velileriyle samimi dostluklar kurdum. Şimdi aradan uzun yıllar geçmiş olmasına ragmen halen ender de olsa zaman zaman görüştüklerim, tesadüfen karşılaştıklarım oluyor. Bazen de Ankara sokaklarında dolaşırken kalabalığın içinden sıyrılıp gelen orta yaş grubundan bir bayanın ya da bir erkeğin “Öğretmenim” diyerek boynuma sarılıp, elimi öptükleri zamanlar oldu. İlerleyen yıllarda kamu görevlisi olarak bulunduğum başka yerlerde de çeşitli unvan ve sıfatlarla bulunan eski öğrencilerimle karşılaştıklarım oldu. 
Bir öğretmen için hiçbir maddi kıymetle ölçülemeyecek derecede gurur ve mutluluk verici anlardır, o anlar. Böylesi bir duygunun yüceliğini, ancak onu tadanlar bilebilir. 
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Bu kalender insanların mahallesini, okulumu ve öğrencilerimi seviyordum ama uzun zaman aynı okulda görev yapmamın ve aynı ortamda bulunmanın verdiği rutinliği de hissetmeye başlamıştım üzerimde. Bu yüzden “Oturduğum semte yakın bir okula atansam iyi olur, zaman zaman eski okulumu ve öğrencilerimi ziyarete gelirim yine” diye içimden geçirdiğim anlar oluyordu. İl içi tayin dönemlerinde ikamet ettiğim semte yakın okullara atanmak için birkaç kez tayin isteğinde bulundum. Ancak, o taraftaki okullara talep yoğun oluyordu genelde, her defasında kıdem puanımın yetersiz kalması ve il içi atama kıstaslarının sınırlılığı gibi nedenlerden ötürü bir türlü başka bir okula atanamadım. Ama illaki başka bir okula atanayım gibi özel bir arzum da yoktu açıkçası, bu yüzde atanamayışıma pek de üzülmüyordum. “Olursa iyi olur, olmazsa da önemli değil, böyle gidebildiği yere kadar gitsin bakalım” diyordum kendimce ve pek de aldırış etmiyordum. 
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Bir gün Öğretmenler odasına girdiğimde, öğretmenlere tebliğ edilen resmi yazılar arasında “Görevde Yükselme Sınavı” konulu bir duyuru yazısı dikkatimi çekti. Yazıyı baştan sona okuyunca, Bakanlığın, merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan bazı personel için yöneticilik sınavı açtığını anladım. Unvan ve kıdem durumun itibariyle sınava girebilme şartlarını taşıyordum. “Bu sınava gireyim” dedim içimden ve gerekli belgeleri tamamlayarak duyuruda belirtilen süre içinde ilgili yere müracaat ettim. İl içi tayin talebimde olduğu gibi bu konuda da illaki bu sınavı kazanayım diye özel bir arzum olmadı doğrusu, olursa bakarız, olmazsa da pek önemli değil diyordum. Nihayet sınav günü gelip çattı, sınava girdim. Kısa bir süre sonra da sınav sonuçları ilân edildi, sınavı kazanmıştım. 
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Yalova'da düzenlenen iki aylık hizmet içi eğitim programının ardından, kuraları çektik ve atamalarımız yapıldı. Ben Van'ın Muradiye ilçesine atanmıştım. İlk etapta bir şaşkınlık yaşadığımı hatırlıyorum, sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Kırklı yaşlara gelmiştim, Ankara'da kurulu bir düzenim ve okul çağında çocuklarım vardı, ailem, akrabalarım, yakın çevrem hep bu kentteydi. Üstelik geçmişte dört yıllık üniversite öğrenciliğim yıllarında kısmen başka bir şehirde yaşamış olsam da ömrümün çeyrek asrını Ankara'da geçirmiştim. Ankara memleketim, çocukluk ve gençlik yıllarımı, memuriyet hayatımın büyük bir bölümünü geçirdiğim, her bir semtinde ve sokağında ayak izlerimin bulunduğu, unutulmaz anılarımın saklı olduğu, halen yaşadığım ve alıştığım kentti. Zaman zaman Ankara dışında hayat nasıl ki acaba, dediğim anlar olmuştu. Van'ın Muradiye ilçesine eğitim yöneticisi olarak atanmıştım ama içimdeki bu ikilemleri bir türlü aşamıyordum. Acaba gitsem mi, vaz mı geçsem diye sürekli kendi kendime sorup duruyordum. Üstelik ailem ve yakın çevrem de doğuya gitmeme pek sıcak bakmıyordu. O güne kadarki doğu gerçeği ile ilgili bilgilerim kitaplardan okuduğum, yazılı ve görsel medyadan duyduklarımla sınırlıydı. 
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Bu arada eğitim öğretim yılının son günleri yaklaştı, okulların yaz tatiline girme zamanı gelip çattı. Bir öğretmen olarak uzun bir yaz tatili beni beklerken, hiç bilmediğim bir yörede yoğun olacağını az çok tahmin ettigim, yeni bir çalışma hayatına başlamak gözümü korkutmuyor da değildi doğrusu. Taşrada, bilhassa doğu ve güney doğunun ücra yerlerinde görev yapan bir öğretmen veya kamu görevlisi için Türkiye'nin başkentinin ortasında öğretmen olmanın ne denli erişilmesi zor bir hayal olduğunu da tahmin edebiliyordum. 
Bense böyle bir bulunmaz nimeti, ellerimle itecektim adeta, tabi zor bir tercihle karşı karşıya olduğumun farkındaydım. 
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Yeni atandığımız göreve başlamamız için bizlere sınırlı bir süre tanınmıştı. Bu süre zarfında tekrar tekrar düşünüp taşındım, eksisini artısını hesapladım, başkalarına fikir danıştım. Genelde hiç kimseden olumlu yönde ve teşvik edici bir görüş duymuyordum. 
Nihayet biraz da macera heveslisi ruhumun ve içgüdülerimin de etkisiyle adeta kendi ipimi kendim çektim. Ve benim için çok zor bir karar olsa da yeni atandığım görevime gidip başlamaya karar verdim. 
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Öğrencilerimin son sınavlarını yaptım, sınıf geçme notlarıyla birlikte diğer bilgi ve belgeleri düzenleyerek okul idaresine teslim ettim. Öğretmen arkadaşlarımla ve öğrencilerim ile tek tek vedalaştım. Öğrenciler ağlıyorlardı, içlerinden “Öğretmenin ne olur gitme” diye yalvarıp gözyaşı dökenler vardı. Bu duygusal vedalaşma anı, beni de duygulandırmıştı. Bir anlık ilkokul öğrencisiyken öğretmenimizin başka bir yere tayin olması nedeniyle bizlerden ayrılırken arkasından gözyaşı döktüğümüz an geldi gözlerimin önüne. Vedalaşmanın ardından nihayet bu kalender görünüşlü insanların mahallesinden, yıllarca görev yaptıgım okulumdan ve çok sevdiğim öğrencilerimden, bir daha geri dönmemek üzere ayrılmış oldum. 


(devam edecek) 
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fotoğraf : Taşova Gemibükü Köyü İlkokulu Öğrencileri-2010 
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Güzel bir Haziran gününün öğle saatlerinde şehirlerarası otobüs terminaline geldim. Elimde içinde kıyafetlerimin olduğu bir bavul ile el çantam vardı sadece. Van otobüsüne bindim, otobüs bir bilinmez yere doğru Ankara içinden geçip giderken, yüzümü yasladığım otobüs camından belki de son kez Ankara'yı seyrediyordum. Kayaş semtine varınca otobüs yakıt ikmali için bir benzin istasyonunda durdu. Burası yıllarca görev yaptığım okulumun aşağısındaki vadinin başlangıç noktasıydı aynı zamanda. Hemen otobüsten indim, bu noktadan mahalle ve okulum görünüyordu. Aşağıdan yukarıya doğru kalenderler mahallesine, okuluma ve öğrencilerimle şarkılar şiirler eşliğinde nice kez güzel anlar geçirdiğim vadiye son kez bakıp, iç geçirdim. 
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Birkaç dakika süren bu kısa molanın ardından tekrar yolculuğumuz başladı, bir süre sonra da artık Ankara uzaklarda kalmıştı. Yüzümü yasladığım otobüs penceresinden dalgın gözlerle dışarıyı seyrederken nerelerden geçtik, o an içimden neler geçiriyordum belleğimde pek bir iz kalmamış bugün. Ancak yolculuğumuz sürerken ilk mola verdiğimiz yerleşim yerinin Darende olduğunu anladığımı, otobüsten inip birkaç bardak çay içtiğimi hatırlıyorum. 
Darende'deki yarım saatlik ihtiyaç molasının ardından yolculuğumuz yeniden başladı. 
Malatya il sınırı içindeki topraklardan geçerken yol boyunca görünen yerleşim yerlerinde tarlalarda ve kayısı bahçelerinde çalışan insanlar görünüyordu. Bir müddet sonra da hava karardı ve böylece Ankara gibi gündüzü de geride bırakmış olduk. 
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Gece olmuştu ve ben yine yüzümü cama yaslayıp kendi âlemime dalıp gitmiştim. 
Bir taraftan gece karanlığında geçtiğimiz yerlerle ilgili zihnimde tahminler yürütüyor, diğer taraftan da biraz uyumaya çalışıyordum. Gecenin bir yerinde gözümü açıp dışarıya baktıgımda Kömürhan Köprüsü levhasını okudum. Kendi kendime “demek ki Elazığ topraklarındayız” diye fikir yürüttüm ve uyuma isteğiyle gözlerimi tekrar kapattım. Bundan sonra epey bir zaman uyumuş olmalıyım, gözümü açtığımda Gevaş levhasını okudum. 
Sabahın ilk saatleri etraf aydınlanmaya yüz tutmuş, uzaklarda sis pus içinde dağlar ve biraz daha yakında ise deniz misali Van Gölü ile gölün ortasındaki efsanevi Akdamar Adası belirgin bir şekilde görünüyor. Az bir vakit sonra da Van şehirlerarası otobüs terminaline vardık ve yolculuğumun buraya kadarki kısmı bitmiş oldu. 
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Otobüsten inip bagajdaki eşyalarımı alınca bir de baktım ki etrafımı bir dilenci kalabalığı sarmış olduğunu gördüğümü ve ilk şaşkınlığımı yaşadığımı, bugün bile net hatırlıyorum. Karşılaştığım ve gördüğüm manzara televizyon belgesellerinde izlediğimiz Ortadoğu'nun bazı bölgelerindeki insan ve şehir manzaralarını andırıyordu. O güne kadar sadece kitaplarda ve gazetelerde okuduğum, görsel medyada gördüğüm ve arkadaş sohbetlerinde konuştuğumuz doğu gerçeği ile ilk kez yüz yüze gelmiştim. Önce Muradiye yolcu minibüslerinin kalktığı yeri buldum, yazıhaneye eşyalarımı bırakarak ilk kalkacak araçta yerimi ayırttım. (Halbuki ilçeyi arayıp beni ilden almalarını söyleseydim gelip alırlardı muhakkak, nedense böyle bir şey aklıma gelmedi!). 
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Sonra da bir çay ocağına oturup çayla birlikte simit yedim, ilk kez çayın ve simidin tadının alıştığımdan farklı olduğunu fark ettim, belki de o an bana öyle geldi. Lavaboya gidip elimi yüzümü yıkayıp biraz da oralarda oyalandıktan sonra yolculugğumun geri kalan kısmını tamamlamak üzere belirtilen saatte gidip minibüsteki yerime oturdum ve minibüs hareket etti. Bana en ön koltukta, yani şoför mahallinde yer vermişlerdi, içerideki yolcuların hepsinin yerli halktan olduğu ilk bakışta fark ediliyordu. Şoför dâhil herkes bilmediğim bir dili konuşuyorlardı, minibüsün teybinde Kürtçe türküler çalıyordu. Bir an diğer yolcuların beni kuşkulu gözlerle süzdüklerini hissettim, içimde sebebini bilmediğim bir tedirginlik, bir nedamet duygusu vardı sanki. Derken bu minval üzere geçen uzunca sayılabilecek bir yolculuğun sonunda Muradiye'ye vardık. 
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Muradiye ilçesinin adını ilk kez henüz lise öğrencisi olduğum 1976 yılında ilçeyi vuran büyük deprem haberleriyle duymuştum. O yılarda TRT'nin siyah beyaz haber kanalında deprem görüntülerini izleyip felaketin boyutuna ilişkin yorumları dinlemiştim. Deprem sonrası geçen zaman içinde Muradiye şehir merkezi biraz daha aşağıya kaymış, şehrin kuzey ucunda daha fazla olmak üzere çevresinde halen depremin kalıntılarından izler var. Muradiye şehir merkezi olarak Van Gölü'nün kuzey kıyısında orta ölçekli bir yerleşim yeri, içinden ünlü Bendi Mahi Çayı geçiyor. O yıllarda bile oldukça yoğun bir nüfusa sahip ve daha gelişmiş olan 


Erciş'in gölgesinde kalmış olduğu anlaşılıyor biraz, ama doğu şartlarında güzel sayılabilecek bir yer. 
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ÖĞRETMEN OLMAK VE BİR ÖĞRETMENİ TANIMAK -ll- 


Muradiye'ye inince İlçe Milli eğitim Müdürlüğünü sordum, tarif ettiler, bulunduğum yere yakınmış, yürüyerek gittim. Nihayet bundan sonraki çalışma hayatımı önceden kestiremediğim bir zamana kadar sürdüreceğim yeni mekânıma gelmiştim. İlçe hizmet binası eski bir ilkokuldan dönüştürülmüş, dışarıdan bakılınca eski olduğu kadar bakımsız hali de dikkat çekiyor ve pek kullanışlı olmadığı izlenimini veriyor. İki kattan ibaret olan binanın zemin kattaki bölümleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü* hizmetlerine, üst katı da birkaç yatak kapasitesi olan Öğretmenevi hizmetleri için tahsis edilmiş. Bir duvarla çevrili genişçe bir bahçesi var, duvar boyunca belirli aralıklarla dikilmiş kavak ağaçları ile bahçe içerisinde belirli aralıklarla kamelyalar ve kamelyalar içinde de masalar var. Güneşli bir Haziran gününün öğle saatleri hava güzel, masaların çoğu dolu, bahçe oldukça kalabalık, kimi sohbet ediyor, kimi yemek yiyor veya bir şeyler içiyor. Elimdeki eşyaları bir kenara bırakıp ortalarda boş görünen bir kamelyadaki masaya oturdum. 
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BÖLÜM 2 
ÖĞRETMEN OLMAK VE BİR ÖĞRETMENİ TANIMAK -ll- 


Oturmamla birlikte görevli genç birisi yanıma geldi ve bir isteğimin olup olmadığını sordu. 
Burada yemek hizmeti de veriliyormuş, o an acıkmış olduğumu hissettim. Görevlinin isimlerini saydığı yemeklerin tamamı kebap türü ve bunların bir kısmı o yöreye ait, kendime hemen kebap ısmarladım, ardından da çay getirmesini söyledim. Bu arada görevli genç birkaç kez yanıma gelip gitti, her gelişinde sanki bir şeyler merak ediyormuş veya bir şey soracakmış gibi bir halinin olduğu dikkatimden kaçmamıştı. 
Sonunda “Yabancısınız galiba, memur musunuz, buraya yeni mi geliyorsunuz?” dedi. Ben de bu soru üzerine buraya eğitim yöneticisi olarak atandığımı ve göreve başlamak üzere geldiğimi söyledim. Ben bunu söyler söylemez, görevli genç bir an telaşla karışık bir şaşkınlık geçirir gibi oldu ve ardından toparlanarak “Hocam hoş geldiniz, hayırlı olsun, sizi bekliyorduk o yüzden biraz da tahmin ettiğim için sormuştum” gibi bir şeyler söyledi. Kendisi Öğretmenevi personeliymiş, diğer masaların birinde sohbet etmekte olan düzgün kıyafetli grubu göstererek “İlçe Kaymakamımız ve diğer daire amirleri” dedi, Kaymakam** beye geldiğinizi haber vereyim mi, diye sordu. Ben de şimdi acelesi yok, ben daha sonra kendilerini ziyaret eder tanışırım dedim ve ilaveten Öğretmenevi yetkilisi arkadaşımız buradaysa ona haber verebilirsin dedim. 
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BÖLÜM 2 
ÖĞRETMEN OLMAK VE BİR ÖĞRETMENİ TANIMAK --11- 


Bu konuşmadan birkaç dakika sonra benim yaşlarımda, biraz esmerce güler yüzlü birisi yanıma gelerek “Müdürüm ilçemize hoş geldiniz, hayırlı olsun” diyerek kendini tanıttı. 
Öğretmenevi müdürü İbrahim beymiş, daha önce bir dönem ilçenin belediye başkanlığını yapmış, seçimi kaybedince asli mesleğine dönmüş ve Öğretmenevi müdürü olarak görevlendirilmiş. Konuşkan ve girişken birisi olduğu her halinden belli oluyordu. Ankara'dan geldiğimi ve aslen de Ankara'nın Çamlıdere ilçesinden olduğumu söyleyince, mesleğinin ilk yıllarında Kızılcahamam'ın bir köyünde görev yaptığını söyledi. Ve o yıllarda Çamlıdere'ye de birkaç kez gittiğinden, siyaset yıllarında ise zaten işinin icabı sıkça Ankara'ya gidip geldiğinden bahsetti. Konuştukça daha önce birebir tanışmamış olsak da aynı tarihlerde bir iki kez de olsa aynı ortamlarda bulunduğumuzu ve ortak tanıdıklarımızın olduğunu fark ettik. 
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ÖĞRETMEN OLMAK VE BİR ÖĞRETMENİ TANIMAK -11- 


İbrahim hocaya bir anda içim ısınıverdi, onunla konuştukça yalnızlığımı biraz unutur gibi oldum. Orada kendisine herkesin halen başkan diye hitap ettikleri dikkatimden kaçmadı. 
O arada görevli personeli çağırıp bahçenin girişine bırakmış olduğum eşyalarımı göstererek “Müdür beyin eşyalarını odasına çıkarın ve herhangi bir eksiklik var mı, odayı tekrar kontrol edin” dedikten sonra bana dönerek “Geleceğinizi bildiğimiz için size bir oda ayırmıştık, sanırım evi taşıyıncaya kadar burada kalacaksınız. Bir ihtiyacınız ve isteğiniz olduğunda ben ve görevli personel buradayız, uzun bir yolculuk yaptınız yorgun olmalısınız odanıza çıkıp dinlenin isterseniz, daha sonra daha çok sohbet ederiz ” dedi. Kendisine tanıştığımıza ve yakın ilgisi için teşekkür ettim ve dinlenmek üzere odama çıktım. 
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BÖLÜM 2 
ÖĞRETMEN OLMAK VE BİR ÖĞRETMENİ TANIMAK -11- 


Bir bilinmez yola girmiş olduğumu ve ucu belirsiz bir istikamete doğru gittiğimi düşünüyordum içten içe. Evimi buraya taşımayı, ailemi getirmeyi de hiç düşünmüyordum. İlk fırsatta en azından kendi çevreme yakın bir yere atanmanın hayalini kurmaya başlamıştım şimdiden. Bir an, Ankara'dayken her gün şehrin bir ucundan diğer ucuna birkaç vasıta değiştirerek dersime yetişmeye çalıştığım günleri hatırladım. Şimdi ise işyerine ulaşmak için sadece birkaç basamak aşağı inecektim, hepsi o kadar! Bu duruma sevinmek mi lazımdı, bilmiyorum! Ama ne olursa olsun, dediğim gibi en kısa zamanda buradan gitmenin hayali içten içe içimde yer etmeye başlamıştı bile. Bu ve benzer hayaller ve karmaşık düşünceler içinde Muradiye'de ilk gecemi geçirdim. 


MESLEK ANILARI 


Ali Rıza ATASOY 
Eğitimci Yazar ve Şair 





Taşova Yeşilırmak Şiir Vadisi Grubu Kurucusu ve Yöneticisi 


ÖĞRETMEN OLMAK VE BİR ÖĞRETMENİ TANIMAK -11- 


(“) Şube Müdürü olarak atanmıştım ama bir süre ilçe milli eğitim müdürlüğüne vekâlet ettim. 
(**) O zamanki ilçe kaymakamız şimdiki Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'di, iyi anlaştığım değerli bir yöneticiydi, bu vesileyle sayın Valim'e saygı ve selamlarımı sunarım. 


(devam edecek) 
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BÖLÜM 3 
ÖĞRETMEN OLMAK VE BİR ÖĞRETMENİ TANIMAK -111- 


Muradiye'de bu ilk gecemi geçirdiğim günün sabahı erkenden uyandım. Halen boşaltmamış olduğum bavulumdaki kıyafetlerimi elbise dolabına itina ile yerleştikten sonra giyinip bahçeye indim. Baktım İbrahim hoca benim için bahçeye mükellef bir kahvaltı sofrası hazırlatmış, kendisi de geldi, beraber sofraya oturduk. Kahvaltıda yöreye özgü sıcak tandır ekmeği ile otlu peynir de var. İlk kez otlu peynir yedim, ilk etapta pek bir şey anlamasam da daha sonraki zamanlarda otlu peynir artık benim kahvaltılarımda vazgeçmediğim bir çeşit oldu. Kahvaltıda İbrahim hoca ile yine Ankara'dan, Kızılcahamam'dan, Çamlıdere'den ve aynı zamanda Muradiye'den konuştuk. Belediye başkanlığı da yapmış sosyal çevresi geniş ve her kesimle iyi ilişkiler kurabilen İbrahim hocanın bir mesai arkadaşı olmaktan öte buralara çabuk ısınmMama ve her konuda yardımcı olabilecek bir farklılığa sahip olduğunu keşfetmiş, bu yüzden de kendisine karşı ilk günden bir yakınlık duymuştum. 
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ÖĞRETMEN OLMAK VE BİR ÖĞRETMENİ TANIMAK -111- 


Kahvaltıdan sonra kalkıp hükümet konağına gittim ve İlçe Kaymakamı ile orada görev yapan bir kısım görevlilerle tanıştım. Yeni görevime resmen başlamam için gerekli yazışmaları da tamamladıktan sonra, artık bu andan itibaren görev yapacağım ve aynı zamanda bir süre ikametgâhım olacak ilçe hizmet binasına geldim. Bina girişinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmenevi personeli toplu halde beni karşılamak için bekliyorlarmış, kendimi tanıtıp hepsiyle tek tek tokalaştıktan sonra hep birlikte içeri girdik. Çalışma odama geçip yerime oturdum ve beni karşılayan kurum personelini de içeri davet ettim. Kısaca tanıştık, birlikte çay içtik. Daha sonra kendileriyle ayrıca toplantı yapacağımı belirtmem üzerine müsaade isteyip hepsi görevlerinin başına döndüler. 
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BÖLÜM 3 
ÖĞRETMEN OLMAK VE BİR ÖĞRETMENİ TANIMAK -111- 


Odamda kısa bir süre kendimle baş başa kalınca bundan sonra çalışacağım mekâna şöyle bir göz gezdirdim. Çalışma masamın üstünde dosya içinde, okuyup ilgili birimlere havale etmem gereken evraklar ile üste yığılmış ve içlerinde imzalamamı bekleyen yazıların olduğu giden evrak dosyaları vardı. Bir an işe neresinden başlasam gibi bir düşünce geçti içimden. Ve bu ara tek tek veya birkaç kişilik gruplar halinde okul müdürlerinden ve diğer kurumlarda görev yapanlardan ziyaretçiler gelmeye başladı. Gelenlerle tanışıp elimden geldiğince ilgilenmeye çalıştım, bu minval üzere mesaimin birinci gününü tamamlamak üzereydim. 
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ÖĞRETMEN OLMAK VE BİR ÖĞRETMENİ TANIMAK -111- 


İlk günlerde, gerek kurum personeli gerekse ziyaretime gelenlerin konuşmalarının bir bölümünü anlayamadığımı fark ettim. Kürtçe konuşmuyorlardı ama hemen hemen görüştüğüm herkes, yöresel ve bana göre çok farklı gelen bir şiveyle konuşuyorlardı. Ben de bu konuşmalar arasında bazı sözcükleri anlamakta zorlanıyordum ve bu yüzden de çoğu kez bir daha tekrar ettirmek durumunda kalıyordum. Bu durum karşısında “Adamlar kulaklarımın ağır işittiğine vehmedecekler” diye düşündüm içimden. Daha sonraki zamanlarda okul ziyaretlerim esnasında öğrencilerle diyalog kurarken de benzer sorunu yaşadığımı fark ettim. 
Bu gibi durumlarda okulun öğretmenleri bir bakıma bana tercümanlık yapıyorlardı. Bir müddet sonra bu şiveye kulak aşinalığım oluştu ve artık konuşmaları anlayabilecek duruma geldim. Hatta zamanla, kendi aralarında yaptıkları Kürtçe konuşmaları da az buçuk anlamaya başladım. 


(devam edecek) 
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fotoğraf: Bir sivil topluk kuruluşu katkısıyla Muradiye Gönderne köyüne yaptırdığımız iki derslikli ilkokul (resimde ortadaki benim)- 2001 
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BÖLÜM 4 


Muradiye'de göreve başladığım ilk günlerde başta birlikte çalıştığım arkadaşlar olmak üzere herkesin -biraz da öğretmenlikten direkt yöneticiliğe atanmış olmam nedeniyle olsa gerek— yöneticilik tecrübem ve başarı durumuma ilişkin birtakım kuşkular taşıdıklarını ilk etapta sezinlemiştim. Bense yöneticiliğe doğrudan öğretmenlikten atanmış olsam da geçmişte uzun sayılacak bir süre Bakanlık merkez teşkilatında çeşitli birimlerde masa başı işlerde ve idari görevlerde çalışmıştım. O dönemde ülkemizin çeşitli yörelerinde her tür ve dereceden birçok okul ve kurumu gezip görme imkânı buldum. Ayrıca bir süre okul idareciliği yaptım. Bu yüzden Bakanlık bürokrasisi ile birimlerini yakından tanıdığım gibi, okul/kurum türleri ve yönetimi gibi konularda da belirli bir düzeyde tecrübe ve bilgi birikimim vardı. 
Dolayısıyla yeni atandığım yöneticilik görevini gayet başarılı bir şekilde yürütecek gerekli teorik ve pratik bilgiye ve donanıma sahiptim. Bu hususta kendime güvenim tamdı ve zaten kısa bir süre içinde bu durumumun fark edileceğini tahmin ediyor, biliyordum. O yüzden başlarda herkesi sakin bir şekilde dinleyip, kendi ilkelerimin kurumun geneline yansıtılmasını zamanın akışına bıraktım. 
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BÖLÜM 4 


Okullar yaz tatiline girmiş olmakla birlikte ilk günden itibaren kendimi beklediğimin üzerinde bir iş yoğunluğu içinde buldum. Özellikle milli eğitim taşra teşkilatlarında yöneticilik yapanlar bilirler ki, taşrada öğretmenler dışındaki idari personelin esas iş yoğunluğu yaz tatiliyle birlikte başlar. Okul ve kurumların yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi için büyük küçük onarımlar, inşaat halindeki yapıların tamamlanması, okul ve kurumların ihtiyacı olan yakıt ve diğer araç gereçlerin temini, taşımalı öğrenci servisleri ve yemek ihalelerinin yapılması, öğrencilerin yurt ve barınma ihtiyaçlarının planlanması ve daha birçok büyük küçük işlerin okullar açılmadan önce bitirilmesi gerekir. Kurumdaki diğer yardımcı ve idari personelin bu çalışmaların yürütülmesine ilişkin usul ve yöntemlerle ilgili tecrübelerinin olduğu belliydi ve bu benim için bir avantajdı. 
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ÖĞRETMEN OLMAK VE BİR ÖĞRETMENİ TANIMAK -1V- 


Ankara bürokrasisini biliyor ve merkez teşkilatını tanıyordum ama taşra bürokrasinin işleyişi ve buradaki kurumsal ilişkilerle ilgili bir tecrübeye sahip değildim. Bu konularda, örneğin amirim pozisyonundaki İlçe Kaymakamı ve İl teşkilatındaki üstlerimle ilişkilerde eşdeğer pozisyondaki diger kurum temsilcilerinin davranış normlarını izleyerek kendime rehber edindim. Kısa bir süre içinde de gerek resmi, gerekse sosyal ilişkilerde ortama ayak uydurmuştum. Hatta bu vesileyle bir takım protokol kurallarına ve resmi ilişkilere mizaç olarak da gayet yatkın olduğumu fark ettim. 
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BÖLÜM 4 


İlk işim ilçe merkezindeki ve köylerdeki tüm okul ve kurumları ziyaret edip, mümkün mertebe her şeyi yerinde görmek oldu. Gittiğim yerleşim yerlerinde okul yöneticileri, öğretmenler, muhtar, veliler gibi paydaşlarla görüşüp, varsa sorunlarını ve taleplerini dinledim. Ayrıca kurumda çalışan idari personel ile okul/kurum yöneticileriyle toplantılar yaparak kendi çalışma ilkelerim ve uyulması gereken genel kurallara ilişkin açıklamalar yapıp onları bilgilendirdim. İlk olarak merkez teşkilatında ve okul yönetimindeki idari tecrübelerim ışığında, öteden beri üstünkörü alışılageldiğini fark ettiğim resmi yazışma stilini değiştirdim. Tabi aynı zamanda öğrencilik yıllarımdan beri edebiyatla ve bilhassa şiirle yakından ilgilendiğimden Türkçeyi, kurumda görev yapanların birçoğuna nazaran daha iyi kullanıyor olmam da bunda etkili olmuştu. 
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İlk zamanlar kurumda çalışanlar öteden beri edindikleri yazışma stillerini terk etme ve benim tarzıma ayak uydurma konusunda biraz zorlansalar da kısa sürede yeni duruma uyum sağladılar. Üstelik Bakanlıkta hangi işin hangi birimde yürüdüğünü, nerede bittiğini biliyor ve o birim yetkililerinin çoğunu tanıyor olmam benim için büyük bir avantaj oldu şüphesiz. Uzun yazışmalarla merkezde bitecek birçok işlemi telefon görüşmeleriyle hızlandırılıp sonuçlandırılmasını sağlayabiliyordum. Kurum içinde oluşturduğum yeni anlayış ile birlikte üst makamlarla ve merkez teşkilatıyla olan bireysel ilişkilerim sonucu çok kısa bir süre içinde kurumda beklentilerin üzerinde bir farkındalık meydana getirdiğim fark edildi. 
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BÖLÜM 4 
ÖĞRETMEN OLMAK VE BİR ÖĞRETMENİ TANIMAK -IV- 


Böylece kendimi bir anda öyle işe kaptırdım ki Ankara'yı ve ailemi unuttum adeta. 
Sanki yılardır burada yaşıyor, bu işi yapıyormuşum, hayat bundan ibaretmiş gibi geliyordu bana. Günlerim mesai saatlerine bağlı kalmaksızın yoğun bir çalışma ve faaliyetler dizisi içinde geçip gidiyordu. Bu arada okul ve kurumların hepsini gidip yerinde gördüm, en ücra mezralara kadar gidip oraların okul ve eğitim öğretim sorunlarını tespit ettim. O sırada ilçe kaymakamımızla birlikte irtibat kurduğumuz bir grup sivil toplum kuruluşu temsilcileri aracılığı ile temin edilen belirli bir meblağdaki hibe mahiyetindeki kaynakla okulu olmayan iki köye ikişer derslikli iki okul yaptırdık. Bu okulların da yeni eğitim ögretim yılına yetiştirilmesi gerekiyordu. Bu yüzden mesaimin bir kısmını da bu okulların inşaatını takip etmekle geçirdim. 
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Eğitimci Yazar ve Şair 


Taşova Yeşilırmak Şiir Vadisi Grubu Kurucusu ve Yöneticisi 





Artık bahar bitmiş uzun yaz günleri gelmişti. Mesai dışında İbrahim hoca ve samimiyet kurduğum birkaç arkadaşla birlikte özellikle akşamları ilçenin kuzeyinde, yakın bir mesafede bulunan Muradiye Şelalesine gidiyorduk. Oradaki tesisin şelaleye nazır bahçesinde bir şeyler yiyip içerek sohbet ediyor ve özellikle İbrahim hocayla bol bol Ankara muhabbeti yapıyorduk. Bazen karşımızda hüzünlü bir musiki nagmesi gibi düzenli bir ritimle çağlayan şelâleye bakıp bir yerlere dalıp gittiğim oluyordu. Burada geçirdiğim zamanlarda birkaç tane şiir de yazdım. Muradiye'de iki ayı aşkın bir zamanı geride bırakmıştım, ama bu süre içinde iş yoğunluğundan Ankara'ya gitme fırsatı bulamamıştım. Bu arada yeni okulların yapımı tamamlandı. İl ve ilçe protokolü ve halkın da katılımıyla görkemli bir açılış töreni yaptık. Tören biter bitmez de birkaç gün izin alarak Ankara'ya geldim. 
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Eğitimci Yazar ve Şair 


Taşova Yeşilırmak Şiir Vadisi Grubu Kurucusu ve Yöneticisi 





ÖĞRETMEN OLMAK VE BİR ÖĞRETMENİ TANIMAK -IV- 


Ankara'ya iner inmez memleketimi ve ailemi özlemiş olduğumu fark ettim. Bol bol Ankara sokaklarında dolaşıp özlem giderdim, eş dosta uğradım, alış veriş yaptım, bir anda eski ortamıma alışıverdim. Ankara sokaklarında dolaşırken ya da evimin balkonuna çıkınca yıllarca mahpusta kalmış birisi gibi etrafa şaşkın şaşkın bakınıyordum. Diğer taraftan da içimden “Bu kadar kısa sürede bunca macerayı ben mi yaşadım?” dercesine kendi kendime soruyor, kafamın içindeki gelgitlere dalıp gidiyordum. Sayılı günler çabuk geçti, iznim bitince tekrardan birkaç gün önce ara verdiğim görevimin başına geri döndüm. 


MESLEK ANILARI 
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BÖLÜM 4 


O günlerde artık yeni eğitim öğretim yılı başladı ve okullar açıldı, yaz tatilinde memleketlerine giden öğretmenler dönmeye başladılar. Bu arada çok sayıda ilk kez mesleğe atanan aday öğretmenler de geldi, onların göreve başlama işlemlerini yaptık. Ayrıca ilgili mevzuat uyarınca aday öğretmenlerin mesleğe uyumlarını sağlama amaçlı birkaç hafta sürecek olan temel ve hazırlayıcı eğitim programını planlayıp başlattık. Yoğun şekilde devam eden çalışmalarım ve okul kurum ziyaretlerime ilaveten bu hizmetiçi eğitim programı kapsamında aday öğretmenlerin derslerine de giriyorum. Onlara; genel mevzuat, milli eğitimle ilgili mevzuat, iletişim, mesleki etik, eğitim öğretim programları, kurumsal ilişkiler ve kamusal alanda davranış kuralları gibi konular anlatıyorum. Bazılarının gözlerinden temeli fedakârlığa dayanan böyle kutsal bir mesleğe başlamanın verdiği mutluluğu okurken, bazılarının da yersiz bir endişe ve tedirginlik içinde oldukları dikkatimden kaçmıyordu. 
Derslerde olabildiğince -bu yaştan sonra böyle bir ortama kendi isteğimle gelmiş olmamdan dolayı kendimi de örnek göstererek- onları motive etmeye ve cesaretlendirmeye çalışıyorum. 


Ali Rıza ATASOY 
Eğitimci Yazar ve Şair 
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BÖLÜM 4 


Dolu dolu ve yoğun bir şekilde geçen uzun yaz günleri bitmek üzere. Hani şairin “Bahanesi hep hazır/Güzel günler çabuk geçer” dediği gibi, yoğun olduğu kadar kendimce güzel geçtiğini de düşündüğüm uzunca sayılabilecek bir zaman dilimini geride kaldı. Artık Ekim ayının ortalarındayız, kış her gün biraz daha kendini hissettiriyor ve birkaç gün sonra da kar yağdı. Böylece bölgede erken başlayıp geç bitecek olan kış mevsimi ve bitmek bilmeyen uzun kış geceleri başlamış oldu. İlerleyen günlerde kar şiddetini daha da arttırdı. Öyle günler oluyor ki ilçe merkezine bile metrelerce kar yağıyor, köy yolları kapanıyor. Bereket ki bölgedeki ilgili kurumlar bu konuda tecrübeli ve tedbirli olduklarından en hızlı şekilde yolların ulaşıma açılmasını sağlıyorlar, özellikle eğitim öğretimi sekteye uğratacak uzun süreli bir mağduriyet yaşanmıyor. 


MESLEK ANILARI 
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BÖLÜM 4 


Böylesi günlerde de yine bir program dâhilinde özellikle köy okullarını ziyaret etmeye devam ediyorum. Tezek kokulu ve kalabalık sınıflarda öğrencilerle konuşuyorum. 
Girdiğim her sınıfta genellikle kara tahtaya öğrencilerin seviyelerine uygun bir şiir yazarak defterlerine yazmalarını ve ezberlemelerini söylüyorum. Böyle yerlerde genelde mesleğe yeni başlamış genç öğretmenler görev yapıyor. İlgili makamların aldığı prensip kararı uyarınca bölgede bayan öğretmenlerin ve erkek öğretmenlerin görev yapacağı okullar ayrı ayrı belirlenmiş olduğundan öğretmen dağılımları buna göre yapılıyor. Bayan öğretmenler ilçe merkezindeki okullara veya ilçeye yakın köylere verilirken, uzak köylere ve mezra tipi yerleşim yerlerine erkek öğretmenler atanıyor. Ayrıca bu bölgede görev yapan öğretmenlerin, görevli oldukları okulun bulunduğu yerleşim yerinde ikamet etme mecburiyeti var. Güvenlik ve diğer bölgesel şartlar nedeniyle öğretmenlerin görev yerlerine il veya ilçeden geliş gidiş yapmalarına izin verilmiyor. Bu, benim de o güne kadar duymadığım ve yaşamadığım bir uygulama oluyor. 


Ali Rıza ATASOY 
Eğitimci Yazar ve Şair 
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BÖLÜM 4 


Bölgede erken başlayıp geç bitecek olan kış mevsiminin gelmesiyle birlikte en büyük sorunumun havanın erken kararması ve kaldığım Öğretmenevinin burada kalan birkaç misafir dışında erkenden boşalması oluyor. Artık uzun yaz gecelerinde geç saatlere kadar açık olan Öğretmenevi bahçesi hizmete kapalı ve otel kısmındaki küçük çay salonuna uğrayanlar da erken saatlerde evlerine gitmek üzere dağılıyorlar. Her ne kadar o yıllarda terör olayları pek fazla olmasa da bölgenin özel konumu, özellikle kış mevsiminde daha da tedbirli olmayı gerektiriyor. İşte böyle gecelerde ben de erkenden odama çekilmek durumunda kalıyorum. 
Bu arada bol bol ailemle ve arkadaşlarımla telefon görüşmeleri yapıyorum, daha çok da Ankara'yı düşünüyor ve buradan bir an evvel o taraflara gidebilmenin hayalini kuruyordum. 


(devam edecek) 


Ali Rıza ATASOY 
Eğitimci Yazar ve Şair 
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fotoğraf: Bir sivil topluk kuruluşu katkısıyla Muradiye Gönderne köyüne yaptırdığımız iki derslikli ilkokul (resimde ortadaki benim)- 2001 
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BÖLÜM 5 


Kasım ayının ortalarıydı bir sabah kalkıp dışarı baktım ki müthiş kar yağmış, her taraf beyaz örtüye bürünmüş, şehir merkezinde bile bir metreye yakın kar var. Kuzeyden Çaldıran tarafından güney istikametine esen yörede “gönderme rüzgârları” dedikleri rüzgâr, halen yagmakta olan tozan halindeki karı savurup duruyor. Şehre giriş çıkışı sağlayan ana yol ile şehir içindeki cadde ve birkaç sokak erkenden temizlenip trafige açılmış, ilçeye yakın köylerde ulaşım sorunun olmadığını, diğer yerlerde de yol açma çalışmalarının devam ettiğini ilgili kurum yetkilisiyle görüşmem sonucu öğreniyorum. Çalışma masamda bekleyen birtakım evrakı inceleyip imzaladıktan sonra “Bugün Karahan köyüne gideyim” diye içimden geçiriyorum. Karahan köyü ilçe merkezine yakın köylerden birisi ve ulaşım sorunu yok. 
Şoförüme Karahan köyüne gideceğimi söyleyerek aracı hazırlaması talimatını verdikten birkaç dakika sonra anılan köye gitmek üzere yola koyuluyorum. 


Ali Rıza ATASOY 
Eğitimci Yazar ve Şair 
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BÖLÜM 5 


Karahan köyü ilçe merkezine birkaç kilometre mesafede Van Gölü kıyısında, içinden her vakit işlek olan Van-Erciş karayolu geçiyor. Bahar ve yaz mevsimlerinde bu köyün Ege veya Akdeniz kıyılarındaki köylerden bir farkı yok. İşlek yoluyla, ulaşım imkânlarıyla, sahildeki balıkçı kulübeleri ve balıkçı tekneleriyle kıyı boyunca uzanan kumsalıyla şirin bir sahil kasabasını andıran, doğu şartlarında oldukça güzel bir köy. Ulaşımda herhangi bir sorun yaşamadan köye ve okula vardık. Okul girişinde okul müdürü Sabri hoca ve müdür yardımcısı İsmail hoca gayet nezaketli bir şekilde karşıladılar. Müdür yardımcısı İsmail hoca, Ankara'da görev yaptığım okuldan bir öğrencimin abisiymiş, daha önce tanışıp konuşmuştuk. Biraz da hemşeri olmanın verdiği yakınlıkla aramızda bir samimiyet de oluştuğundan, mesai dışı zamanlarda da görüştüğümüz oluyor. 


Ali Rıza ATASOY 
Eğitimci Yazar ve Şair 
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BÖLÜM 5 


Bu okul, o yılarda Bakanlık tarafından kalkınmada öncelikli yörelerde özel bir projeyle yapılmış birkaç ilköğretim okuldan birisiydi ve zaten “proje okulu” olarak anılıyor. 
Genişçe bahçesindeki oyun ve spor alanları, spor salonu, çok amaçlı salonu, kütüphanesi, yemekhanesi ve henüz bilgisayarın hayatımıza ve okullara bugünkü kadar girmediği o yıllarda bilgisayar teknoloji sınıfları ve birçok birimleri bulunan birçok bakımdan donanımlı bir okul. 
Bu okulu ilk gördüğümde “Ankara'daki okulum bunun yanında gecekondu gibi kalır” diye içimden geçirmiştim. Okul, aynı zamanda taşıma merkezi okul olup çevredeki birçok köyün öğrencisi taşımalı eğitim uygulamasıyla burada eğitim öğretim görüyor. 


MESLEK ANILARI 
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BÖLÜM 5 


Okul müdürü ve müdür yardımcısıyla birlikte içeri girdik. Önce okulun bazı birimlerini gezdim ve kütüphanesine girdim, kütüphanede düzenli bir şekilde raflara yerleştirilmiş yeteri kadar kitap var. Ayrıca birkaç sınıfa girerek öğrencilerle konuştuktan sonra birlikte müdür odasına geçtik. Müdür odasında bir taraftan çayımızı içerken, diğer taraftan da okul müdürü ve müdür yardımcısını dinledim, okulun sayısal verileri, eğitim ve başarı durumuyla ilgili bilgiler aldım. Bu arada öğle paydosu zili çaldı, öğretmen ve öğrenciler öğle yemeğine gittiler. Okul müdürüne, yemekten sonra birkaç dakika da olsa okulda görev yapan öğretmenlerle görüşmek istediğimi söyledim. Bunun üzerine okul müdürü müdür yardımcısına talimat vererek, öğretmenlere haber vermesini söyledi. Bir müddet sonra da müdür yardımcısı gelerek öğretmen arkadaşların Öğretmenler odasında hazır olduklarını bildirmesi üzerine birlikte Öğretmenler odasına geçtik. 


MESLEK ANILARI 
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BÖLÜM 5 


Orta büyüklükte oldukça güzel düzenlenmiş bir Öğretmenler odası, okulda kalorifer yandığından içerisi sıcacık. Uzunca bir masa etrafında 30 civarında öğretmen, biraz da kıdem durumuna göre oturmuşlar. Masanın üzerinde kuruyemiş ve kurabiye cinsinden birtakım yiyecekler var, semaverde çayın buğusu tütüyor, hizmetli personel bardaklara çay dolduruyor. 
Hepsiyle teker teker tokalaştıktan sonra masanın pencere tarafındaki ucunda benim için ayrılmış koltuğa oturdum ve sağıma okul müdürü sol tarafıma da müdür yardımcısı oturdu. 
Bir taraftan çayımızı içerken, diğer taraftan da kısaca tanıştık. Genellikle genç öğretmenler ve çoğunluğu atama yoluyla batı illerinden gelmiş, birkaç tane de okulun ortaokul kısmında ücret karşılığı görevlendirilmiş branş öğretmeni var. Önce genel eğitim öğretim durumları, eğitim öğretimle ilgili mevzuat, bölgesel şartlar ve bu bağlamda dikkat edilmesi gereken hususlar, okulun başarı seviyesini artırmaya yönelik yapılacak çalışmalar gibi konularda bir konuşma yaptım. Ardından da söylemek istedikleri bir husus olup olmadığını sorarak, toplantının soru cevap bölümüne geçtik. 


MESLEK ANILARI 
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BÖLÜM 5 


Söz alan öğretmenlerin görüşlerini dinleyip sorularını da kısaca cevaplandırdıktan sonra vaktin sınırlı olmasını da dikkate alarak toplantıya son vermeyi düşünüyordum. Tam bu esnada masanın karşı ucunda oturan, düzgün giyimli, düzgün konuşan ve adının Cengiz olduğunu söyleyen genç bir öğretmen söz almak istedi. Kendisine söz verince Cengiz öğretmen özetle; köyde ikamet etme mecburiyeti nedeniyle kaloriferli ve konforlu bir evde oturma imkânı olmadığından, birçok aktiviteden ve sosyal kültürel ortamlardan uzak kaldığından bahisle, hayatından ve ortamdan memnuniyetsizliğini dile getiren bir takım yakınmalarda bulundu. Cengiz öğretmenin bu hiç beklemediğim konuşması ve tavrı karşısında şaşırmakla beraber içten içe de kızdım. Kendisine dönerek “Nerelisiniz, hangi okulu bitirdiniz, branşınız ne?” diye sordum. O da İzmirli olduğunu, Karşıyaka semtinde yaşadığını, eğitim fakültesinin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olduğunu, mesleğe ilk kez geçen yıl bu okulda sınıf öğretmeni olarak başladığını söyledi. 


MESLEK ANILARI 
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Eğitimci Yazar ve Şair 
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BÖLÜM 5 

Bunun üzerine kendisine "Sen daha önce hiç köy görmedin mi, eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünde okurken mesleğe bir köy okulunda başlayacağını bilmiyor muydun?" dedim. Ardından da hepsine hitaben “Bakınız ben kırklı yaşlara gelmişim, Ankara'da kurulu bir düzenim ve okula giden çocuklarım var. Çok konforlu bir hayatım olmasa da ailemle birlikte Ankara merkezinde sosyal kültürel tesisleri, alış veriş merkezleri, metrosu olan ve daha birçok imkânlara sahip mazbut bir semtte ikamet ediyorum. Daha birkaç ay öncesine kadar da aynı kentte, yani Türkiye'nin başkentinin ortasında belki birçoğunuzun hayali olan bir okulda öğretmendim. Ayrıca Ankara yılarca yaşadığım kent, aile ve arkadaş çevrem orada ve şimdi bu yaştan sonra ben de sizin gibi buralarda görev yapıyorum. Üstelik görev alanım sadece sizler gibi ilçenin en güzel kurumlarından birisi olan bu okulla da sınırlı değil. Her gün kuş uçmaz kervan geçmez uzak dag başlarındaki köyleri ve mezraları dolaşıyorum. Bir taraftan oralarda görev yapan fedakâr arkadaşlarınızı motive ederken diğer taraftan ilçenin eğitim sorunlarını çözmek için geceli gündüzlü koşuşturuyorum. 


MESLEK ANILARI 
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BÖLÜM 5 


Cengiz öğretmeni dinleyince, kendime çok büyük bir haksızlık yapmış olduğumu anlamakla birlikte bu kutsal mesleğin verdiği iş doyumu duygusu beni mutlu ediyor ve halimden şikâyet etmiyorum” gibisinden bir şeyler söyledim. Olayın fazla üzerine gitmemekle birlikte Cengiz öğretmene olan kızgınlığımın yüz hatlarıma yansıdığını fark ettim, fena halde içerlemiştim. Sonra da toplantıya son vererek okuldan çıktım, okul müdürü ve müdür yardımcısı beni yolcu ettiler, biraz sonra da ilçeye döndüm. 


(devam edecek) 
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BÖLÜM 6 
ÖĞRETMEN OLMAK VE BİR ÖĞRETMENİ TANIMAK -Vi- 


Karahan köyünden ayrılıp görev yerime gelince, daha önce tanıştığım ve birkaç kez görüştüğüm Güllüçimen köyü muhtarının sekreterlikte beni beklediğini gördüm. Güllüçimen köyü ilçenin kuzeyinde, ilçe merkezine 60 — 70 km. mesafede, Tendürek dağlarının eteğinde rakımı oldukça yüksek olan köylerden birisi. Bu köye ilk kez Temmuz ayında gitmiştim ve köyü görünce adıyla tezat teşkil edecek şekilde gördüğüm manzara karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştım. Köye sanki gökten taş yağmış, her taraf taş içinde. Ne bir düzlük arazi, ne bir tarla, ne bir bag bahçe, ne de gözüme tek tük ilişen birkaç çalı ve birkaç cılız kavak ağacı dışında bir tek dikili agaç var. Etrafta sadece birkaç dana, keçi, koyun ve bunları otlatan insanlar görünüyor. Bir de uğultusu hiç kesilmeyen ve bir müddet sonra da insanı bıktıran sert bir rüzgâr esip duruyor. 
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Etrafa bakınca “Burada yaşayan insanların dünyası nasıl ki acaba, neyle geçinirler, ne yerler ne içerler, başka yerlerdeki yaşantılardan ne denli haberdardırlar?” gibi birtakım garip sorular soruyorum kendime. Köye varınca etrafımızı, ilkokul çağında oldukları belli olan bir grup çocuk kuşattı. Çocuklarla tanışıp konuşuyorum, onlara kaçıncı sınıfa gittiklerini ve eğitim öğretimle ilgili çeşitli sorular soruyorum. İlk etapta beni köylerine atanan yeni öğretmenleri olduğumu zannettiklerini anladım. Konuşmalarının bazısını hiç anlayamasam 


da onlarla ilgilenmem çocukların hoşuna gidiyor ve ben köyden ayrılırken arkamdan el sallıyorlar. 
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Güllüçimen köyünde eski tarihli olduğu her halinden belli olan ve bitişiğinde öğretmen lojmanı da bulunan iki derslikli bir ilkokul var. Köyün ortaokul ve lise çağındaki çocukları il ve ilçe merkezindeki okullarda veya başka yerlerde yatılı olarak okuyorlarmış. 
Köyde ilkokula giden, her sınıftan yedi sekiz öğrenci olmak üzere toplam 40 kadar öğrenci olduğunu öğreniyorum. Köyün taşıma merkezi okullara uzak olması, iklim ve ulaşım şartlarının zorluğu gibi nedenlerle bu öğrenciler taşımalı eğitim kapsamına alınamamış. 
Köyün ilçe ve il merkezine de çok uzak olması ve coğrafi olumsuzluklar gibi birtakım gerekçelerle aileler küçük çocuklarını yatılı okula vermek istememişler. Bundan dolayı ilkokul çağındaki bu öğrencilerin birleştirilmiş sınıf yöntemiyle yerinde eğitim öğretim görmeleri planlanmış. Öteden beri devam eden bu planlama ve uygulama, ben göreve başladıktan sonra da değişmedi. 
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Köye epey zamandır atama yoluyla kadrolu öğretmen gelmediği için, genelde yöreden temin edilen ücretli öğretmenlerle eğitim öğretim sürdürülmüş bugüne kadar. Biz de aynı yöntemle okula eğitim öğretim yılı başında, yüksekokul mezunu birisini ücretli öğretmen olarak görevlendirmiştik. Ancak kısa bir süre sonra görevlendirilen bu öğretmen, kendince bir gerekçe göstererek görevi bıraktı. O günden bugüne geçen süre içinde bütün çabalarımıza rağmen okula yeni bir öğretmen görevlendirmesi yapamamıştık. Dolayısıyla, Kasım ayının ortaları olmasına ragmen öğretmensizlik nedeniyle okul hâlâ kapalı ve eğitim öğretim yapılamıyor. 
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O gün Karahan köyünden çıkıp yerime geldiğimde Güllüçimen köyü muhtarının sekreterlikte beni beklediğini görünce ne için gelmiş olabileceğini az çok tahmin etmiştim, hemen kendisini odama aldım. Birer çay içip biraz da oradan buradan konuştuktan sonra, henüz onun konuya girmesine fırsat vermeden “Muhtar öğretmeniniz bir iki gün içinde gelecek bilginiz olsun, çocuklara ve velilere haber ver, gelen öğretmene de yardımcı olun da okulu eğitim öğretime açın, daha sonraki bir zamanda ben de uğrayacağım” dedim. Muhtar bu haber üzerine memnuniyetini ifade ederek, başka da bir şey konuşmadan müsaade isteyip yanımdan ayrıldı. Muhtar çıkınca hemen bir onay yazısı yazarak mesai bitmeden önce Cengiz öğretmenin Güllüçimen köyü ilkokuluna görevlendirilmesini sagladım. Sekreterlikte görevli personele de Karahanköyü ilköğretim okulunu arayarak Cengiz öğretmenin yarın sabah bana uğraması gerektiğini bildirmesini söyledim. 
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Ertesi sabah yerime geldiğimde çalışma odamın kapısı önünde Cengiz öğretmeni bekler buldum. İçeriye çağırarak çekmeceden çıkardığım görevlendirme yazısını kendisine tebliğ ettim. Ardından da “Bugünden itibaren Güllüçimen köyü ilkokulunda görevlendirildin, köyün muhtarı filan kahvehanede olmalı arkadaşlar seni muhtarla görüştürsünler, en kısa süre içinde köye gidip okulu eğitim öğretime aç, en kısa zamanda ben de okulu ziyaret edeceğim, geldiğimde herhangi bir sorunla karşılaşmak istemem” dedim. Ben bunları söyleyince bir an şaşkınlığını gizleyemedi ve bir şeyler söylemek istedi ama ben onun konuşmasına fırsat vermedim. Bunun üzerine kendisine tebliğ ettiğim görevlendirme yazısının bir suretini alarak çıkıp gitti. 
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O bölgedeki uygulamaya göre; köylerde görev yapan öğretmenler sadece maaş günlerinde ve haftada bir ilçenin pazarının olduğu gün ders bitiminden sonra, yine akşama görev mahalline dönmek kaydıyla ilçe merkezine gelebilirlerdi. O günden sonra Cengiz öğretmeni hemen hemen her hafta kurumun koridorlarında ya da birimlerinde görüyordum ama ben her seferinde kendisini görmezlikten geldim. Zaman zaman ilgili personel gelerek Güllüçimen köyü öğretmeninin demir, çimento, tuğla, kiremit, boya gibi bazı inşaat malzemeleri istediğini söylüyordu. Ben de her defasında “Ne istiyorsa verin” diyordum. Bu gibi istekleri bir müddet devam etti, ben de yine ilgili personele her defasında kendisine yardımcı olmalarını söylüyordum. 
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Bir gün yardımcımla birlikte çalışma odamda bir konu üzerinde konuşurken ilgili personel gelip Cengiz öğretmenin yine bazı inşaat malzemeleri istediğini söyledi, bu defa da “Bir daha bana sormanıza gerek kalmadan o öğretmen ne istiyorsa verin” dedim. Bunun üzerine yardımcım “Bu arkadaş bu kadar inşaat malzemesini ne yapıyor acaba, satıyor olmasın?” dedi. Bu söz karşısında hafif tebessüm etsem de aslında içerlemiş ve kızmıştım. Kendisine dönerek “İzmir gibi bir yerde doğup büyümüş, iyi bir eğitim almış ve öğretmen olmuş, kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde eğitim mücadelesi veren bu genç insan Tendürek dağlarının zirvesinde bu malzemeleri kime satacak acaba, olur mu öyle şey!” diyerek tepki gösterdim. O arkadaş da o yöredendi; kaçakçılık başta olmak üzere yasal olmayan ve etik dışı bir takım işler oralarda henüz yaygındı. 
Sanırım öteden beri bu tür işleri yörede sıkça duyup gördüğünden olacak, arkadaşımızın böyle bir kuşkusu vardı. Ama ben biliyordum ki o öğretmen, o dağ başına hangi şartlarda ve nasıl götürdüğünü bilmediğim, içinde tüyü bitmedik yetimin hukuku olan o malzemeleri okula kullanıyordu, bundan adım gibi emindim. O köye tekrar gidinceye kadar o malzemelerin nereye kullanıldığını hiç merek etmedim ve ne muhtara ne de kendisine sormadım! 
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Ocak ayının ortaları olmuştu, okulların yarıyıl tatiline girmesine birkaç gün kalmış ve yine her yer beyaz örtü içindeydi. İşte böyle bir günün akşamüzeri, karayolları teşkilatı yetkilisini arayarak Güllüçimen köyünün ulaşım ve yol durumunu sordum. Yolun açık olduğu ve ulaşımda bir sorun olmadığı bilgisini alınca içimden “Yarın Güllüçimen köyüne gitmeliyim” dedim. Ardından da şoförümü çağırarak yarın sabahtan Güllüçimen köyüne gitmek üzere yola çıkacağımızı, hazırlıklı olmasını söyledim. Ayrıca yeteri kadar kalem, defter, kitap ve diğer kırtasiye malzemesiyle birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtmak üzere çeşitli vesilelerle temin ettiğimiz ve hâlâ depoda yeteri kadar bulunan kışlık giyeceklerden de okulun öğrenci sayısı kadar araca yüklemesini tembihledim. 
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Ertesi sabah erken saatlerde yola çıktık, Muradiye-Çaldıran karayolundan köy yoluna sapınca kışın şiddeti ve kar yoğunluğu daha da fark ediliyordu. Yoldaki kar temizlenip ulaşım sağlanmış ama yoldan temizlenen kar kütleleri sanki düzenli bir şekilde yol kıyısı boyunca yığıldığından yol tabii bir koridor halini almış. Yol boyunca neredeyse arabanın içinden dışarıyı göremiyoruz, bu şekilde ağır ağır tırmanıyoruz ve biz ilerledikçe rakım yükseliyor. Bu minval üzere belirli bir mesafe gittikten sonra şoföre biraz durmasını söyledim. 
Arabadan dışarı çıktık, bulunduğumuz noktadan oldukça yükseklere tırmanmış olduğumuz anlaşılıyordu. Etrafımız açık, üzeri beyaz bir örtüyle kapalı olsa da engebeli bir mıntıkada olduğumuz belli ve karşımızda uçsuz bucaksız bir boşluk vardı. 
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Göz ufkumuzda belirli noktalarda birkaç köy ve mezra tipi yerleşim yeri olduğunu görebiliyoruz. Köy ve mezralardaki biraz da ihtiyaç için dikilmiş kavak ağaçlarının dışında bu bölgede başka ağaç cinsine rastlanmıyor. Fakat bulunduğumuz noktadan etrafı seyrederken uzaklarda küçük bir düzlüğün ortasında “tek başına ve hür” ve oldukça büyük bir ağaç gözüme ilişiyor. Uzaktan ne ağacı olduğunu kestiremediğimiz bu gümrah ağaç o tarlanın ortasında nasıl bitmiş, nasıl böyle boy salıp büyümüş hayret ediyorum. O yıllarda cep telefonları hayatımıza yeni girmiş olmakla birlikte, bugünkü gibi çok amaçlı telefonlar yoktu. 
Yalnız yörenin stratejik durumundan olacak, o bölgenin her noktasında cep telefonları çekiyor, iletişim sorunu yaşanmıyordu hiçbir zaman. Yanımıza fotoğraf makinası almayı unuttuğumuzdan, karşımızdaki bembeyaz manzaranın ve uzaktaki o “tek başına ve hür” ağacın fotoğrafını çekememiş olduğuma bugün bile hayıflanırım. 
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Bu şekilde biraz etrafı seyredip biraz da soluklandıktan sonra aracımıza binerek tekrar yola koyulduk. Bir müddet daha tırmandıktan sonra nihayet Güllüçimen köyü göründü. Köye bir kilometre kadar yaklaşmıştık ki bu noktada bulunan dar ve virajlı rampayı bütün uğraşımıza ragmen aracımızla çıkmamız mümkün olmadı. Bunun üzerine şoföre “Sen okula çık ve öğretmenle birlikte büyüklerden birkaç da öğrenci gelsin, birlikte arabadaki malzemeleri okula taşıyın” dedim. Şoför yürüyerek köye doğru giderken ben yine etrafı seyrediyordum ve uzaklara bakıp dalıp dalıp gidiyordum. Derken bir müddet sonra şoförle birlikte öğretmen ve birkaç öğrenci geldiler. Cengiz öğretmen önce yanıma gelerek “Hocam hoşgeldiniz, sizi burada görmek ne güzel” diyerek elini uzattı. Ben de mukabelede bulunarak elini sıktım ve teşekkür ettim. Cengiz öğretmen araçtaki malzeme paketlerini taşıyabilecekleri şekilde öğrencilere dağıttı. Geri kalanları da kendisi ve şoför aldıktan sonra onlar önde, ben arkada köye doğru yürümeye başladık. 


MESLEK ANILARI 


Ali Rıza ATASOY 
Eğitimci Yazar ve Şair 


Taşova Yeşilırmak Şiir Vadisi Grubu Kurucusu ve Yöneticisi 





ÖĞRETMEN OLMAK VE BİR ÖĞRETMENİ TANIMAK -Vi- 


Okulun önüne geldiğimizde gördüğüm manzara karşısında adeta şaşkınlığa uğradığımı belirtmeliyim. Bir an “Daha önce geldiğim köy ve gördüğüm okul burası değil miydi acaba?” diye içimden tuhaf bir düşünce geçti. Okul, sanki yıkılıp yeniden yapılmış gibi; bahçe duvarındaki çatlak ve yıkık yerler onarılmış, bahçe tesviye edilip düzenlenmiş, binanın cephesi boyanmış. Çatıdaki karlar temizlenmiş olduğundan çatının aktarılıp güçlendirildiği, eksik kiremitlerinin tamamlandığı da ilk bakışta beli oluyor. Esas şaşkınlık anını sınıfa girince yaşıyorum. Sınıf tertemiz, ortada bir soba yanıyor ve içerisi sıcacık, sınıfın iki cephesindeki büyükçe pencerelere temiz perdeler takılmış. Öğrencilerin sıralarına renkli bezden temiz örtüler geçirilmiş, çocuklar temiz ve bakımlı görünüyor. Birleştirilmiş sınıf sistemiyle eğitim öğretim yapıldığından, birden beşe kadar her sınıf ayrı küme olacak şekilde bir oturma düzeni oluşturulmuş. 
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Önce “Günaydın çocuklar” dedikten sonra kendimi tanıtıp, onlarla konuşmaya başlıyorum. İçlerinden birkaç tanesi “Siz yazın da gelmiştiniz ve bizimle konuşmuştunuz” diye hatırlatmada bulunuyor. Sonra da tebeşiri elime alarak kara tahtanın bir tarafına ikinci ve üçüncü sınıflar için Orhan Veli'nin “Bayram” isimli şirini, diğer tarafına da dördüncü ve beşinci sınıflar için Cahit Sıtkı Tarancı'nın “Memleket İsterim” şiirini yazıyorum. Hep birlikte şiirleri birer kez okuyoruz sonra da birkaç öğrenciye okutuyorum. Çocuklar çok memnun oluyorlar, onlarla bir anda kaynaşıyoruz, böylece öğretmenliği ve öğrencilerimi ne kadar özlemiş olduğumu bir kez daha fark ediyorum. 
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Çocuklarla konuştukça neşem yerine geliyor ve edindiğim bu güzel intiba sonucu Cengiz öğretmene karşı içten içe bir mahcubiyet duyduğumu hissediyorum. Bu arada öğle paydosu vakti geliyor, öğrenciler öğle yemeği için evlerine gidecekler. Şoföre getirdiğimiz giyecek paketlerini sınıfa getirmesini söylüyorum, biz paketleri açarken muhtar da sınıf kapısından giriyor. Hoşbeş ediyoruz, birlikte elbiseleri çocuklara dağıtıp giydiriyoruz. 
Çocukların sevincine ve mutluluğuna diyecek yok, hepsinin gözlerinin içi gülüyor ve hep birlikte evlerine koşmak üzere sınıftan çıkıyorlar. Çocuklar çıkınca muhtar “Buyurun bizim eve yemeğe gideceğiz” diyor. Bu söz üzerine Cengiz öğretmen ona dönerek “Muhtar hocam bugün benim misafirim, benim fakirhanede Allah ne verdiyse öğle yemeğini birlikte yiyeceğiz, bir dahaki sefere de sizde yeriz, yalnız sen evden biraz tandır ekmeği ile otlu peynir getirtiver” diyor ve birlikte dışarı çıkıyoruz. 
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Okulun önünde Cengiz öğretmen köyden, okuldan ve yaptığı çalışmalardan bahsetti. Biz konuşurken muhtar da geldi ve birlikte okul lojmanına geçtik. Cengiz öğretmen lojmanın tek odasını oturma, çalışma, yemek ve yatak odası olarak kullanıyor. İçeri girince Cengiz öğretmenin hem oturma amaçlı hem de karyola olarak kullandığı anlaşılan kanepeye oturuyoruz. Odanın bir köşesinde çalışma masası var, üzerinde bilgisayar açık, ekranda birtakım okul ve öğrenci bilgileri olduğu ilk bakışta anlaşılan bir sayfa görünüyor. Odanın bir köşesini de mutfak olarak kullanıyor, orada da bir masa üzerinde birkaç çanak, tabak, tava ve tencere ile birtakım mutfak gereçleri var. Odanın bir tarafında da elbise dolabı ile yiyeceklerini koyduğu portatif bir dolap var. Odanın tertipli düzenli olduğu ilk bakışta belli oluyor; ortada küçük bir soba yanıyor, içerisi sıcacık, semaverde çay kaynıyor. 
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Cengiz öğretmen muhtarla birlikte mükellef bir yer sofrası kuruyor. Muhtar evden biraz yemek de getirmiş, sofrada yemekle beraber kahvaltılık çeşitleri var. Hep birlikte güzel bir şekilde karnımızı doyuruyoruz, yedikçe ne kadar acıkmış olduğumu da fark ediyorum. 
Yemeğin ardından çaylarımızı içip sohbet ediyoruz. Cengiz öğretmen ile muhtar köyün ekonomik, sosyal, coğrafi ve demografik yapısıyla ilgili bir takım bilgiler veriyorlar. Ayrıca Cengiz öğretmen açık olan bilgisayarının ekranını çevirerek, bilgisayara kaydetmiş olduğu okul ve öğrenci bilgileriyle, veli profiline ilişkin birkaç ayrıntıyı da anlatıyor. Gördüklerimden ve bulunduğum ortamdan büyük bir memnuniyet duyuyorum, o kadar ki birkaç gün kal deseler kalabilirim. 


MESLEK ANILARI 


Ali Rıza ATASOY 
Eğitimci Yazar ve Şair 
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BÖLÜM 6 
ÖĞRETMEN OLMAK VE BİR ÖĞRETMENİ TANIMAK -V1- 


Lakin ilçeye dönmem lazım, beni bekleyen başka işlerim var, vakit de iyice daraldı hava kararmadan gideceğimiz yere ulaşmamız lazım. Birlikte dışarı çıkıyoruz, Cengiz öğretmen ile muhtar aracımızı bıraktığımız yere kadar bize refakat ediyorlar. Aracımıza binerken her ikisiyle de vedalaşıyoruz, her ikisi de “Hocam bunu saymıyoruz, yine bekleriz, ama geleceğinizi önceden haber verin ki biz de ona göre hazırlık yapalım” diyorlar. Onlara tebessüm ediyorum ve “Bakalım, kısmetse yine geliriz” dedikten sonra hareket ediyoruz. 
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BÖLÜM 6 
ÖĞRETMEN OLMAK VE BİR ÖĞRETMENİ TANIMAK -Vi- 


Yine bembeyaz bir örtüyle kaplı arazide belirgin bir çizgiyi ve koridoru andıran yoldan bu defa yavaş yavaş inişe geçiyoruz. Oturduğum aracın sağ arka koltuğunda yüzümü cama yaslayıp dışarıyı seyrederken aynı zamanda gün boyu yaşadıklarımı düşündüm. Acaba Cengiz öğretmeni buraya görevlendirmekle ona haksızlık mı yapmıştım? Bu ve buna benzer sorular kafamı kurcalayıp durdu. Karahan köyünde ilçenin en gözde okulunda görev yaparken ortamdan yakınan bu genç adam, buradaki işinden ve yaşantısından şikâyetçi olmadığı gibi gayet memnun olduğu her halinden belli oluyordu. Öyle ki bu memnuniyet yüzüne ve davranışlarına yansımıştı, buna bizzat bugün tanık olmuştum. Bu minval üzere ne kadar yol aldığımızın farkına varmadan akşam karanlığı çökmek üzereyken ilçeye giriş yaptık. 


(devam edecek) 


Ali Rıza ATASOY 
Eğitimci Yazar ve Şair 
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BÖLÜM 7 


Diger günlerde de hemen hemen her gün, köy okullarına daha sık olmak üzere okul ve kurum ziyaretlerine devam ediyorum. Kış mevsiminde ülkemizin batısına nazaran bu bölgede akşam daha da erken olduğundan, gittiğim yerlerden dönünceye kadar hava kararmış oluyor. Yerime gelince bir çay içip biraz da soluklandıktan sonra yokluğumda çalışma masamda birikmiş olan evrakların incelenmesi ve imza işlerine başlıyorum. İstisnai durumlar hariç hemen hemen her günüm böyle bir program ve hareketlilik içinde geçip gidiyor. 
Dolayısıyla gündüzleri iş yoğunluğundan zamanın nasıl geçtiğini pek fark etmiyorum. Ama bitmek bilmeyen uzun kış gecelerinde sabahı beklemek ve bu bekleyişin verdiği can sıkıntısı ruhumu sıkıyor. Çünkü akşamları dışarıda vakit geçirecek başka bir yerlere gitme şansım yok. 
Bu nedenle de işim bitince mecburen bir üst kata, yani Öğretmenevine çıkıyorum. Buraya ulusal gazeteler bir gün sonra ulaşıyor olsa da biraz da günlük gazetelere göz attıktan sonra odama çekiliyorum. 


Ali Rıza ATASOY 
Eğitimci Yazar ve Şair 
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BÖLÜM 7 


Hafta sonları ve tatil günlerinde ise; bazen Van'a veya Erciş'e gidiyorum, oralarda biraz dolaşıp alışveriş yaptıktan sonra dönüyorum. Tatil günlerinde daha çok Karahan köyünde balıkçı Mehmet dayının kulübesine gidiyorum. Mehmet dayı ile bir vesileyle daha ilk geldiğim günlerde tanışmıştım. Karahan köyünde gölün kıyısında bir kulübesi ve bir de balıkçı kayığı var, balık işiyle oyalanıyor. Güngörmüş, epeyce yaşını başını almış, çok hoşsohbet birisi, muhabbetine doyum olmuyor. Oraya her gidişimde öyle memnun oluyor ki beni nasıl ağırlayacağını şaşırıyor adeta. Tuttuğu balıklardan kendi eliyle bana mükellef sofralar kuruyor, semaverde çay da devamlı kaynıyor. İşte böyle günlerde hemen hemen akşam kararıncaya kadar kulübede oturup sohbet ediyoruz. 


MESLEK ANILARI 


Ali Rıza ATASOY 
Eğitimci Yazar ve Şair 
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BÖLÜM 7 


Mehmet dayının kulübesindeki sohbetlerimiz esnasında ondan, balıkçılık maceralarının yanı sıra yöreye ait birtakım efsanelerle geçmişte bölgede yaşanmış birtakım tarihi olaylara ilişkin öyküler de dinliyorum. Mehmet dayı, bazen bölgenin coğrafi yapısı ve bir kısım yöre insanının İran başta olmak üzere sınır ötesi yerleşim yerleriyle olan ilişkilerine dair de bir şeyler anlatırdı. İnci kefali balığının sadece Van Gölü'nde yaşadığını, her yılın Mayıs ayı ortalarından itibaren Bendi Mahi Çayı boyunca akıntının tersi istikamette, yani kuzeye doğru yumurta bırakmak için gittiklerini anlatmıştı. İleriki zamanlarda gerçekten Bendi Mahi Çayı içinden Muradiye Şelalesi istikametine, yani kuzeye doğru günlerce balık sürülerinin aktığını gözlerimle görmüştüm. O mevsimde ilçede ve Van çevresinde adeta bir balık bolluğu yaşandığına yakından tanık olmuştum. Gerek Mehmet dayının kulübesinde gerekse başka yerlerde bol bol balık yediğimiz günler çok oldu. 


Ali Rıza ATASOY 
Eğitimci Yazar ve Şair 
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BÖLÜM 7 


Günlerim bu minval üzere geçip giderken, bir de bakmışım Nisan ayının ortaları olmuş, uzun sayılabilecek bir zamanı geri bırakmışım. Etraf hâlâ beyazlar içinde olsa da, gündüzler uzamaya ve artık baharın bu yöreye de gelmek üzere olduğunun emareleri belirmeye başlıyor. Geride bıraktığım bu süre zarfında birkaç günlüğüne de olsa birkaç defa Ankara'ya gidip geldim. İşte böyle bir günün akşama yakın saatlerinde her zaman olduğu gibi masamda biriken evraklara gömülmüş, gelen giden resmi yazıları inceliyordum. Bunların çoğunluğu günlük rutin yazışmalar olduğundan bazılarının fazla üzerlerinde durmasam da bu iş epey bir zamanımı alıyor. Bu yüzden çoğu zaman mesai bitip de diğer personel gittikten bir iki sat sonra ancak çıkabiliyorum yerimden. 


Ali Rıza ATASOY 
Eğitimci Yazar ve Şair 
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BÖLÜM 7 


O akşam kuruma gelen yazıları incelerken bir idare mahkemesi kararı dikkatimi çekiyor. Kararı okuyunca; Cengiz öğretmenin Güllüçimen köyüne görevlendirme işleminin iptali için vaktiyle idare mahkemesine dava açmış olduğunu ve davanın lehine sonuçlandığını, yani açtığı davayı kazanmış olduğunu anladım. İdare mahkemesi kararlarının, ilgili mevzuat uyarınca idare tarafından otuz gün içinde uygulanması zorunluluğu var. Okulların yaz tatiline girmesine iki ay kadar bir zaman var, bu durumda kararı yasal sürenin sonunda uygulasam bile okulların yaz tatiline girmesine daha bir aya yakın bir süre kalıyor. Geri kalan bu süre için Güllüçimen köyüne yeni bir öğretmen görevlendirme şansımız yok. Bunun üzerine ne yapmam gerektiğine dair kafamda birkaç fikir geliştirdikten sonra sekretere, Güllüçimen köyü öğretmenine ulaşarak, birkaç gün içinde bana uğraması gerektiğini bildirmesini söyledim. 


MESLEK ANILARI 


Ali Rıza ATASOY 
Eğitimci Yazar ve Şair 
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BÖLÜM 7 


O günlerde bir sabah yerime geldiğimde Cengiz öğretmenin sekreterlikte beni beklediğini gördüm. Kendisini odama alıp hoşbeş ettikten sonra çay söyledim, biraz sohbet ettik. Bana köyünden ve okulundan bahsetti, muhtarın da selamını ileterek tekrar köye ve okula beklediklerini söyledi. Bense biraz da kafam karışık şekilde kendisine dönerek “Baklalım kısmetse yine geliriz o sorun değil, esas seni buraya niçin çağırdım, biliyor musun?” 
dedim. Yüzüne ve davranışlarına yansıyan biraz durgun hali gözümden kaçmamıştı, kendini toparlayarak “Hayır hocam bilmiyorum ama tahmin ediyorum galiba” dedi. Bunun üzerine “Evet, davayı kazanmışsın artık önceki okuluna döneceksin, şimdiden hayırlı olsun” dedikten sonra ilaveten “Kararı son gün uygulayacağım ama bu durumda bile okulların yaz tatiline girmesine bir aya yakın bir süre kalıyor. Bu süre içinde okula yeni bir öğretmen bulmamız mümkün olmayacağından okulun sene sonu işlemleriyle öğrencilerin not ve karne işlemlerini ona göre biraz erkenden bitir ve ayrılırken karneleri getirip bana teslim et. Okulların tatile gireceği gün köye gider ve çocukların karnelerini kendim dağıtırım” dedim. 


Ali Rıza ATASOY 
Eğitimci Yazar ve Şair 
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BÖLÜM 7 


Fakat bu verdiğim haber karşısında Cengiz öğretmende en ufak bir sevinç ve memnuniyet emaresi belirmemişti. Tam tersine sanki durgun olduğu kadar üzüntülü bir hali de vardı. Bana dönerek “Hocam ben köyümde ve okulumda kalmak istiyorum, önceki okuluma dönmek istemiyorum” dedi. Bu beklemediğim cevap karşısında çok şaşırmıştım. 
Masamın üzerinden aldığım boş kâğıdı uzatarak “O halde bu isteğini, bir dilekçe şeklinde yaz ve bana ver” dedim. Dediğim gibi yaptı, dilekçeyi yazıp verdi. Ardından da “O gün Karahan köyü okulunda ağzımdan maksadı aşan sözler çıktı size karşı saygısızlık yaptım. Sonra sizinle konuşmak istedim ama beni dinlemeyeceğinizi düşündüm ve vazgeçtim. Karahan köyü okulundayken kafamdaki projeleri ve fikirleri uygulama fırsatı bulamadım hiçbir zaman, bu anlamda okul yönetimiyle pek uyuşamadım açıkçası. 


MESLEK ANILARI 


Ali Rıza ATASOY 
Eğitimci Yazar ve Şair 
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BÖLÜM 7 


Okul yönetimine tepkimi ve bu durumun verdiği iç huzursuzluğunu da hiç yeri değilken size yansıtmış oldum, öyle olmasını istemezdim ama her şeyde bir hayır vardır derler, iyi ki böyle oldu. Sonra da bildiğiniz gibi Güllüçmen'e gittim, iyi ki oraya gitmişim, baştan hiç de isteyerek gitmediğim bu köy okulunda öğretmen oldugumu anladım ve bu kutsal mesleğin manevi gönül zenginliğini yaşadım, okulumu ve öğrencilerimi çok seviyorum” dedi. Cengiz öğretmenin bu duygusal konuşması beni duygulandırmıştı. Kendisine “Evet, daha çok gençsin, önünde upuzun bir meslek hayatın var, hayat sürprizlerle dolu kim bilir daha nelerle karşılaşacaksın. Ben şahsen memuriyet hayatımın ilk yıllarından itibaren uzunca bir bölümünü yıllarca yaşadığım kentte, yani başkentte geçirip de kırklı yaşlarda buralara geleceğimi rüyamda görsem inanmazdım. Ama bak buradayım ve neredeyse bir yılı doldurmak üzereyim” diye karşılık verdim. 


MESLEK ANILARI 
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Eğitimci Yazar ve Şair 
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BÖLÜM 7 


Kendisini bu kutsal mesleğin yüce değerlerine adayarak ülkemizin en ücra yörelerinde çeşitli imkânsızlıklar içinde eğitim mücadelesi veren pek çok meslektaşımız gibi Cengiz öğretmen de gözümde artık bir eğitim kahramanı olmuştu. Onu seviyor ve değer veriyordum. Sonraki zamanlarda da ilçeye her gelişinde bana uğrardı. Köyünden, okulundan, öğrencilerinden anlatırdı, öğrencilerinin bazılarının isimlerini vererek başarı durumlarından bahsederdi. 


MESLEK ANILARI 


Ali Rıza ATASOY 
Eğitimci Yazar ve Şair 
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BÖLÜM 7 


Derken, bin bir türlü tereddüt ve kararsızlık içinde geldiğim Muradiye'de önce bir yılı, ardından da yine dolu dolu çalışmalarla geçen ikinci yaz dönemimi doldurmak üzereydim. Her zaman olduğu gibi bir akşamüzeri yine odamda evraklarla meşgul olurken, gelen yazılar içinde kendime ait atama kararnamesini görünce hem şaşırdım, hem de sevindim. Ankara yakınlarında bir ilçeye atanmıştım, benim için büyük bir sürpriz oldu. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına birkaç gün kala geride acı tatlı birçok anıyı bırakarak Muradiye'den ayrıldım ve gelip yeni görevime başladım. Doğuda geçirdiğim bu bir yılı aşkın süre içinde meslek hayatım boyunca kendime rehber edineceğim birçok tecrübe kazandığımı fark edebiliyordum. Artık olaylara daha bir soğukkanlı yaklaşıyor, insanlara daha toleranslı davranıyordum. Özellikle mesleğe yeni adımını atmış genç arkadaşlarımı sabırla dinliyor ve gerekirse fikirlerini hayata geçirebilmelerine fırsat tanıyordum. Yeni görev yerim Ankara'ya çok yakındı, sevdiğim kente ve kendi çevreme kavuşmuştum. 


(devam edecek) 
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Eğitimci Yazar ve Şair 
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BÖLÜM 8 
ÖĞRETMEN OLMAK VE BİR ÖĞRETMENİ TANIMAK -V111- 


Zaman ne kadar da çabuk geçiyor, özellikle yaş kemale erdikçe zamanın su gibi akıp gittiğine vehmediyor insan! Bu arada yeni atandığım görev yerime daha da çabuk alıştım. 
Sanki göz açıp kapayıncaya kadar burada da iki yılı geride bırakmışım. Güzel ve güneşli bir sonbahar günü Ankara sokaklarında dolaşıyorum. Vazgeçilmez uğrak yerlerim olan eski Ankara sokaklarındaki bazı özel mekânlara ve birçok dosta uğradım. Öğle saatlerinde de Ulus Semtindeki Yüzüncüyıl Çarşısında giyim mağazası olan, aynı zamanda liseden arkadaşım Cemil'e uğradım. Cemil lise öğrenimini bitirdiği yıllarda burada bir giyim mağazası açtı, ben de o yıllardan bu yana elbise ve her türlü giyeceğimi ondan alırım. Hatta Muradiye'de görev yaparken de birkaç kez kendisine telefonla ihtiyaç listemi bildirmiştim, o da istediklerimi kargoyla göndermişti. Cemil vefalı arkadaşlarımızdan birisi, aramızda uzun yıllara varan arkadaşlık hukukumuz var. Ulus'tan geçip de ona uğramadan edemezdim. Hem de yeni sezon elbise ve giyecekler gelmiş olmalı, bir şeyler alırım diye düşündüm. 


MESLEK ANILARI 
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BÖLÜM 8 
ÖĞRETMEN OLMAK VE BİR ÖĞRETMENİ TANIMAK -V111- 


Mağazaya girdiğimde Cemil'i mağazanın bir köşesindeki ofisinde misafirleriyle sohbet ederken buldum. Selam verip hoşbeş ettik, ardından içecek bir şeyler söyledi ve sohbetlerine ben de dâhil oldum. Biraz da elbiseler ve giyecekler arasında birlikte dolaşıp sohbetimize ayaküstü devam ettik. Bu arada her zaman olduğu gibi yine beğendiğim bir şeyler de aldım, sonra da vedalaşıp mağazadan çıktım. Biraz da Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi yanındaki mekânlara uğramak ve oradaki hediyelik eşya satılan çarşıyı ve kitapçıları gezmekti niyetim. 


Ali Rıza ATASOY 
Eğitimci Yazar ve Şair 





Taşova Yeşilırmak Şiir Vadisi Grubu Kurucusu ve Yöneticisi 


ÖĞRETMEN OLMAK VE BİR ÖĞRETMENİ TANIMAK -V111- 


Mağazanın bulunduğu pasajdan çıkıp da Heykel meydanından karşıya geçmek için yaya geçidine doğru yürürken, bir an kalabalığın içinden genç bir adamın gülümseyerek bana doğru geldiğini fark ettim. Bu Cengiz öğretmendi, onu birden karşımda görünce çok şaşırdım ve tabi aynı zamanda çok sevindim. “Dünya ne kadar küçük!” derler, gerçekten ne kadar doğru bir söz, koskoca şehirde hiç durmaksızın akan insan kalabalığının içinde bir anda Cengiz öğretmenle yüz yüze gelmiştim. Hemen birbirimize sarılıp kucaklaştık, hoşbeş ettik. 
Ardından da “Ne güzel bir rastlantı, hayırdır hangi rüzgâr attı seni buralara” dedim. O da “İnanın biraz evvel aklımdan geçmiştiniz, hocam Ankaralı belki buralarda bir yerlerde karşılaşabiliriz diye, içimden geçen gerçek oldu, nasıl sevindiğimi anlatamam” dedi. 
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ÖĞRETMEN OLMAK VE BİR ÖĞRETMENİ TANIMAK -V111- 


Birlikte geri dönerek pasajın teras katına çıkıp bir kafeteryaya oturduk. Bir taraftan çayımızı, kahvemizi yudumlarken bir taraftan da Muradiye'den, eğitim öğretimden, hayattan konuştuk. Cengiz öğretmen, ben ayrıldıktan sonra iki yıl daha Güllüçimen köyünde görev yapmış. Evlenmiş ve kısa bir süre önce eş durumundan İzmir'de bir okula atanmış, şimdi orada görev yapıyormuş. Bir arkadaşının düğünü vesilesiyle Ankara'ya gelmiş ve yarın dersi olduğundan akşam saatlerinde dönecekmiş. Epey bir vakit oturup sohbet ettikten ve biraz da Ankara sokaklarında birlikte dolaştıktan sonra vedalaşıp ayrıldık. Sonraki zamanlarda bir süre, özellikle belirli gün ve gecelerde “Hocam sesinizi bir duyayım dedim” diyerek telefonla arar, uzun konuşurduk. 
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Cengiz öğretmen, ülkemizin her bir köşesinde, en ücra yörelerinde bin bir türlü sınırlılıklar içinde meslek aşkıyla görev yapan meslektaşlarımızdan sadece bir tanesidir şüphesiz. Sonraki yıllarda ülkemizin değişik yerlerinde uzunca bir süre eğitim yöneticiliği yaptım. Buralarda da Cengiz öğretmenin benzeri nice genç meslektaşımla çalışıp, onları yakından tanıma fırsatı buldum. Maiyetimde görev yapan, meslek aşkıyla dopdolu bu genç ve idealist meslektaşlarıma bir amirden çok ağabeylik yaptığımı söyleyebilirim. Özellikle mesleğe yeni adım atanlar içinde farklı yeteneklerini ve özelliklerini keşfettiklerime işinin dışında da sorumluluklar vermek suretiyle onları motive edip yüreklendirdim. Birçoğu gerçekten bulundukları yerlerde farkındalık meydana getirdiler, öğrencilerine ve diğer arkadaşlarına örnek rol model oldular. 
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Ne yazık ki genel bürokrasimizde olduğu gibi eğitim bürokrasisinde de özellikle yöneticilik görevlerine atanmalarda liyakat ve mesleki yeterliliğe pek önem verilmiyor. Milli eğitim merkez ve taşra teşkilatlarında yöneticilik görevlerine daha çok kişisel ve özel ilişkiler sonucu atamaların yapıldığı izahtan varestedir. Hal böyle olunca da özellikle taşrada, yurdumuzun en ücra köşelerinde görev yapan üstün yetenekli ve farklı yönleri olan birçok meslektaşımız zamanla rutinleşerek kaybolup gidiyorlar. Ülke olarak eğitimde ve kültür sanatta istediğimiz yerde olmadığımız devletimizin en üst mercileri tarafından sıkça dile getiriliyor. Ülke kalkınmasının yolunun öncelikle eğitimden geçtiği bilindiği ve her fırsatta ifade edildiği halde sonuç fazla değişmiyor. 
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Bununla birlikte eğitim sektörünün birçok kademesinde uzun yıllarını geçirmiş birisi olarak halen geleceğe ilişkin güzel umutlar taşıdığımı belirtmek isterim. Görev yaptığım yıllarda birçok örneğini yakından gördügüm gibi bugün de ülkemizin her bir köşesinde, birçok okul ve kurumda başarı öyküleri olan nice meslektaşlarımızın olduğunu biliyorum. Onların sayesinde ülkemizin geleceği için güzel duygular besliyoruz. Basından ve eğitimle ilgili yayınlardan izleyebildiğim kadarıyla, ülkemiz içinde olduğu kadar kalkınmış ülkelerin açtığı birçok projelerde yer alıp başarı sağlamış meslektaşlarımın olduğunu duyunca geleceğe dair bu ümitlerimiz bizleri daha da mutlu etmektedir. 


MESLEK ANILARI 
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Unutmayınız ki “Evrensel medeniyet kulesi hiç şüphesiz fedakâr ve cefakâr öğretmenlerimizin omuzlarında yükselecektir.” 
Bu anı yazısı vesilesiyle ebediyete intikal etmiş meslek büyüklerimizi ve şehit öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Görevleri başındaki arkadaşlarımıza da meslek hayatında nice başarılar dileğiyle, selam ve sevgilerimi sunuyorum. 
(2018) 
Ali Rıza Atasoy / Eğitimci Şair Yazar 
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